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 I� ud Mane 2024
DE CONFRÉRIE ONZE-LIEVE-VROUW VAN 7 WEEËN VZW, ORGANISEERT

I� ud ManeI� ud ManeI� ud ManeI� ud ManeI� ud Mane
De Confrérie werd in 2005 opgericht door zuster Adrienne Neirynck, destijds algemeen overste, samen met de
toen nieuwe algemeen directeur, E.H. Patrick Degrieck. Ze werd opgericht als een pastoraal project rond de 
spiritualiteit van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën. De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën leeft in Ruiselede 
al sinds de middeleeuwen. Het centrale symbool van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën is haar doorboorde hart.
Het verwijst naar een eeuwig actuele realiteit: ons mensenhart. 
De Confrérie heeft als doel: Maria eren en met haar en door haar Jezus verkondigen.
Langs “het Ware, het Schone en het Goede” wil ze de mensen dichter bij God brengen en God dichter bij de mensen.

De activiteiten van Illud Mane vindt u terug op www.illudmane.be en       ‘Illud Mane’.

De leden van de Confrérie:
zuster Christianne De Craene, kan. Patrick Degrieck, Els Claeys, Chris De Ketelaere, Veerle Devos, Heleen Goeminne, 
Linda Vanderhaeghen, Wim Vandewiele, Willy Van Houcke, Emmanuel Van Lierde, Roel Vansevenant en diaken Davy Verkest.



ANTWOORDKAART OF ANTWOORD VIA QR-CODE

Dit is een persoonlijke uitnodiging, maar wij rekenen ook op u als ‘verkondiger’. 
Spreek gerust uw familie, vrienden en kennissen aan om deel te nemen.

De Heer/Mevrouw:  ........................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Schrijven in voor:
donderdag 12 september   ❏ 19 uur: Conferentie met                    pers.
zondag 15 september   ❏ 10 uur: Eucharistie met                   pers.
zondag 15 september  ❏ 17 uur: Vesperdienst met                    pers.
zaterdag 21 september   ❏ 20 uur: Concert reserveren via QR-code 
 (of telefonisch 051 68 62 40 - tijdens de kantooruren)
  
Graag antwoorden vóór 8 september 2024.



Confrérie O.L.V. van 7 Weeën
Bruggestraat 29
8755  Ruiselede



DE 7 WEEËN VAN MARIA 
Ommegang

Al sinds 1305 kent Ruiselede een traditie van verering van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën. 
De moeilijke momenten in Maria’s leven worden uitgedrukt in zeven weeën of smarten. Ze zijn herkenbaar voor elk van 
ons tot op vandaag. De ommegang doen, stilstaan en verwijlen bij… biedt troost.

Brochure De ommegang in Ruiselede.
Met de brochure kunnen zowel gelovigen, zinzoekers als recreanten te voet of met de fi ets, een ommegang maken 
langs de verschillende ommegangskappelletjes in Ruiselede dorp. Bij elke kapel wordt een korte bezinning voorzien.

De brochure met bezinningsteksten en wegbeschrijving is verkrijgbaar in het klooster van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën 
(Bruggestraat 29), bij vzw Curando (Bruggestraat 27), in iedere ommegangskapel en in de parochiekerk van Ruiselede; 
wat tevens het startpunt is van de ommegang. I� ud ManeI� ud ManeI� ud ManeI� ud ManeI� ud Manewat tevens het startpunt is van de ommegang. I� ud Manewat tevens het startpunt is van de ommegang. I� ud Mane



Conferentie

I� ud ManeI� ud ManeI� ud ManeI� ud Mane
In gesprek met Dr. Réginald Moreels, humanitair chirurg
Moderator: Emmanuel Van Lierde, stafmedewerker vzw Curando

Réginald Moreels (1949) is een topdokter met een roeping. Gekneed door het idealisme van mei ’68 werd hij dokter “om 
de mensen te helpen” en al meteen stond hij mee aan de wieg van Artsen zonder Grenzen in België. Nadien werd de 
politiek een roeping. Moreels werd staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking. En ook vandaag blijft 
zijn roeping hem voortstuwen richting Oost-Congo, waar hij onvermoeibaar en belangeloos poogt mensen te genezen in 
onwezenlijke en erbarmelijke omstandigheden. Koppig weigert Moreels zijn strijd te staken. Zijn passie en geloof maken 
dat hij niet wil toegeven aan cynisme of wanhoop. Wat drijft deze humanitair chirurg om vol te houden in oorlogsgebied? 
Wat blijft hem motiveren om door te gaan met zijn engagementen? Sterker nog: waarom moedigt hij ook anderen aan 
te revolteren en zich te engageren?

We verwelkomen Dr. Réginald Moreels van harte in de kloosterkapel, Bruggestraat 29 in Ruiselede. 

Na de lezing volgt de presentatie van de brochure Van verstoring tot vertroosting. 
Eigentijdse kunst in het hoofdklooster van de Congregatie Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede.

DONDERDAG 12 SEPTEMBER OM 19 UUR
“ENGAGEER U!” OVER INZET VANUIT PASSIE EN GELOOF

Wij ontmoeten u daarna graag voor een praatje bij een glaasje.
 De inkom voor de conferentie is gratis.
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“VAN VERSTORING TOT VERTROOSTING.” EIGENTIJDSE KUNST
IN HET HOOFDKLOOSTER VAN DE CONGREGATIE ZUSTERS O.L.V. VAN 7 WEEËN RUISELEDE

Publicatie ter gelegenheid van 20 jaarI� ud Mane 
Tijdens het twintigjarige bestaan van Illud Mane vonden in het klooster in Ruiselede geregeld tentoonstellingen met 
actuele kunst plaats. Diverse werken kregen er ook een blijvende stek. Deze brochure geeft een overzicht van die 
permanent aanwezige kunst die nu eens vertroostend werkt, dan weer ons verrast en ons gangbare denken en
handelen verstoort. Juist waar de status quo doorbroken wordt, kan iets nieuws ontstaan en openen zich andere 
perspectieven. Geloof en kunst helpen ons te kijken voorbij de gangbare wetenschappelijke, economische en seculiere 
logica’s. Ze moedigen ons aan tot verzet tegen het kwade en engagement voor het goede. Naast een overzicht van en 
een toelichting bij de actuele kunstwerken die zich in het hoofdklooster van de Congregatie Zusters Onze-Lieve-Vrouw 
van 7 Weeën Ruiselede bevinden, bevat de publicatie een essay over “weerbarstig geloof, weerbarstige kunst” van 
fi losoof en theoloog Emmanuel Van Lierde die als stafmedewerker van vzw Curando instond voor deze brochure.

Kostprijs: €5. De brochure zal te koop zijn tijdens de activiteiten van Illud Mane.
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In de kloosterkapel, Bruggestraat 29, Ruiselede.
Na de viering ontmoeten we u graag voor een praatje bij een glaasje.

  Celebranten: 
 Kan. Patrick Degrieck, algemeen directeur van de Congregatie en 
 proost van de Confrérie en diaken Davy Verkest.

 Deze viering wordt opgeluisterd door Heleen Goeminne (sopraan) en Roel Vansevenant (orgel).

De eucharistie kan ook digitaal gevolgd worden via www.illudmane.be.

ZONDAG 15 SEPTEMBER OM 10 UUR
EUCHARISTIEVIERING   
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Voor het feest van O.L.V. van 7 Weeën werd speciaal een 
‘troostmantel’ ontworpen door de hoogbejaarde zusters en 
de medewerkers van de afdeling Warme Zorg van het hoofd-
klooster van de congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede 
(Curando Midden). Een open mantel waaronder je kan 
schuilen en bescherming kan zoeken bij Maria. Net als 
Maria staan de zusters open voor iedereen.

Hoop en vrede
De mantel heeft een lichte appelblauwzeegroene kleur. 
Dat straalt de warmte van Maria uit. Op de mantel 
prijken zeven woorden en vooraan zie je een groene 
wereldbol met krokussen erop, het symbool van de 
congregatie. Ze staan symbool voor het nieuwe leven 

dat na de winter opduikt in de lente. Bijgevolg is het een teken 
van hoop en vrede. Laten we niet toegeven aan wanhoop, maar 

uitkijken naar de nieuwe morgen.

Zeven woorden
Zeven weeën, zeven woorden: gebed, geloof, hoop, 

trouw, vrede, liefde en eenvoud. Voor de zusters vat-
ten ze de kern van hun leven en spiritualiteit. Maria is 
daarbij hun voorbeeld om hun hart liefdevol open te 

stellen voor God en de mensen. Je bemerkt onderaan 
ook zeven rozen. Tegenover de zeven smarten van 
Maria staan zeven vreugden. De christelijke traditie 
verheerlijkt het lijden niet, maar weet dat fi naal het 
leven en de liefde sterker zijn dan dood en lijden.I� ud ManeI� ud Mane
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‘Heer, leer ons de mantel van Liefde slaan, rond al wie leven moet met een gekwetst bestaan’.De � oostmantel
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Vesperdienst  
PATROONSFEEST O.L.V. VAN 7 WEEËN

ZONDAG 15 SEPTEMBER OM 17U

Het avondgebed van de Kerk in de kloosterkapel 
van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën, Bruggestraat 29, Ruiselede.  

Na de dienst ontmoeten we u graag voor een praatje bij een glaasje.

  Voorganger:  Kan. Patrick Degrieck en diaken Davy Verkest
  Cantor: Roel Vansevenant
  Orgel: Benjamin Luyckx 
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Concert   
‘THE LORD IS MY SHEPHERD’

U kan kaarten reserveren via de QR-code (of telefonisch tijdens de kantooruren op 051 68 62 40)
Prijs: €20/persoon.

Tijdens het concert ‘The Lord is my Shepherd’ brengt Kamerkoor Ultreya uit Tielt hoofdzakelijk muziek uit de laatste drie 
eeuwen. We laten ons inspireren door eminente grootmeesters als Mendelsohn en Fauré, maar evenzeer door heden-
daags muzikaal talent als Olla Gjeillo, John Rutter en Dirk Decae. Het koor tracht de toehoorder op sleeptouw te nemen 
doorheen een eclectisch programma met als rode draad de liefde voor inhoudsvolle en poëtische teksten in combinatie 
met prachtige koorzettingen. Zo komen het alom bekende ’Ave Verum’ en psalm 23 ‘The Lord is my Shepherd’ (waaraan 
het concert trouwens zijn titel ontleend heeft) tijdens dit concert te staan naast hedendaagse poëzie van de hand van 
Tieltenaar Mark Naessens.

Kamerkoor Ultreya hoopt met dit avondconcert het licht van ‘die ochtend’ symbolisch aanwezig te brengen bij de 
muzieklie� ebber. We trachten met onze muziek de avond te verlichten (met o.a. het meesterwerk ‘Luminous Night’ van 
Olla Gjeillo) en willen ondertussen ook God lof en eer brengen (Deo Gratias van Albrecht) in de prachtige kapel van de 
Zusters O.L.V. van 7 Weeën.

Het concert gaat door in de kloosterkapel Bruggestraat 29, Ruiselede.

Na het concert ontmoeten we u voor een praatje bij een glaasje.

Kamerkoor Ultreya o.l.v. Steven Verplancke met
Jacoba Ryckeboer (piano, gitaar en zang), 
Anke Steenbeke (piano) en Heleen Goeminne (sopraan) ZATERDAG 21 SEPTEMBER 20 UUR



DANK AAN ONZE SPONSORS

I� ud ManewI� ud ManewI� ud Manew
Dit project kan tot stand komen dankzij de mensen die ons fi nancieel steunen:

 ACS Group bv, Kortrijk  B & D Insurance nv - Pieter Boone, Lotenhulle  Belfi us Regio Leie-Schipdonk cv, Deinze  Brandsto� en 
Maenhout bv, Ruiselede Cand’la-Di-Da nv, Brugge CD Constructs bv, Roeselare Devliegher bv, Knokke-Heist Drukkerij Carlo Printing bv, 
Lotenhulle  Garage De Groote nv, Moerbrugge Huis Maria Ruiselede nv, Ruiselede Notariskantoor Verhaeghe, Baert & Vertriest bv, 
Ruiselede    Steenhaut bv, Deerlijk    THV OLV van 7 Weeën - Pharma, Ruiselede    Vanmaercke nv - Bouwonderneming, Anzegem  

Foto: Norbert Maes - Detail van de mantel van het genadebeeld in de kapel van de Zusters - Druk: Carlo Printing

P.S. Indien u deze uitnodiging liever per mail ontvangt, 
stuur uw mailadres door naar illudmane@olv7w.org


